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Veertig medische motorrijders

HEALTH
ANGELS

'Als wij voor een toerrit ergens een lunch willen bestellen,
vragen we aan de restauranthouder of hij wil reserveren
voor 40 artsen. Dat wil hij graag, natuurlijk. Pas daarna
zeggen we dat die artsen op de motor komen...

De Apeldoornse huisarts Frank Vermeulen weet hoe er
soms nog tegen motorrijders wordt aangekeken. Maar dat
deert hem en nog veertig Health Angels niet.
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"Het begon allemaal met een kleine adver-

tentie in Arts & Auto. Daarin vroeg dr. Jan

Goudswaard uit Middelburg zijn collega’s

in de VVAA (Vereniging van Artsen) of ze

soms nog een motor in de garage hadden en

zin hadden om daarmee door de Ardennen

te gaan toeren. Ik heb die advertentie uit-

geknipt, omdat ik daar als enthousiast mo- Een naam
torrijder wel zin in had. Een naam voor een

club had ik al meteen: de Health Angels. VOoOor een

Aldus Frank Vermeulen, één van de ruim

dertig motorminnende medici die korte tijd c!ub had ik
na de oproep van Goudswaard de Dutch
Medical Motorists Association vormden.
Met een echt bestuur, statuten en huishou-
delijk reglement.

'DaJt bclzl\cm niet dat we veel vergaderen. de Health
We zijn bijeen om mooie ritten te maken,

en tijdens het diner onderweg regelen we AngElS-

de clubzaken wel.” Aldus Frank, die een
Honda tweecilinder van 400cc heeft, waar-
mee hij er als het even kan ieder weekend
op uit trekt.

al meteen:

Even naar Barcelona
De DMMA Health Angels bestaat uit (pa-
ra)medici, veterinairen, tandartsen en een
enkele psychiater. Ze zijn niet unick: er
bestond al een groep van tandartsen/mo-
torrijders, zich noemende AirMotors. De
samenstelling van de club is wel heel bijzon-
der. Zo is er een huisarts bij die drie motor-
rijdende zoons meebrengt. En een radio-
loog die op z’'n 65ste begon met motorrij-
den en nu per motor 30.000 km per jaar
aflegt. Als er op een congres in Barcelona
moet worden gesproken gaat de reis dus
nict per vliegtuig maar "op de fiets’. Een

=3 | e Health Angels zijn bezig met hun
bedrijfsarts davert per Triumph éénpitter

hobby, ‘zakelijk gebruik’ van de

uit 1973 naar zijn werk en een huisarts toert motor komt echter nauwelijks
tond op een zell gerestaurcerde Heinkel voor

25




scooter uit 1961 (hij heeft trouwens nog
drie fraaie exemplaren in de garage staan).

Een nieuwe hobby

Hoe kwam Frank Vermeulen op dat motor-
rijden? "Ach, hoe gaat dat? Tussen m’n
vijftiende en achttiende heb ik een aantal
brommers gehad. Een jaar of zes geleden
kwam dat gevoel van op zo'n tweewieler
lekker in de open lucht rijden weer boven.
Wat mijn vrouw en beide dochters ervan
vonden? Ineke vond het allang best, omdat
ik ophield met parachutespringen... En
mijn dochters van 9 en 13 willen mee, ach-
terop.’

Het motorrijden is ook geen bezwaar bij de
gezinnen van de meeste andere leden van
de club (gemiddelde leeftijd 45 jaar), inclu-
sicf de in Antwerpen wonende Joop Jacobs
en de Middelburger Jan Goudswaard, die
samen met Frank het bestuur vormen. De
motorrijdende dochter van één van de le-
den gaat mee met de toertochten: met haar
vriend achterop.

Om wat vooroordelen te bevestigen: de
meeste leden zijn mannen; van de vier
vrouwen die lid zijn gaan er twee bij hun
man achterop. De overige twee hebben een
eigen (vrij zware) motor. Natuurlijk heb-
ben de tandartsen doorgaans de mooiste en
zwaarste motoren. De allerzwaarste, een
Suzuki van 1100cc, wordt echter gestuurd
door een student medicijnen (27) en de
lichtste, een 200cc Kawasaki, draagt een
kinderarts (48). Een derde van de leden
heeft BMW-motoren, een kwart heeft
Honda’s.

Arts & Motor

De Health Angels zijn vooral bezig met hun
hobby: in voor- en najaar maken ze twee
grote, meerdaagse ritten in clubverband.
Mogelijk worden in de toekomst nog ande-
re activiteiten ondernomen (voortgezette
rij- opleiding, puzzelrit, sleutelcursus enzo-
voort). De meesten maken nauwelijks of

Eris nuzelfs
een wachtlijst
omdatwe al
aanonze taks
Zijn.

geen zakelijk gebruik’ van de motor. In de
tijd tussen beide wereldoorlogen deden wel
heel wat artsen hun visites per motor. Die
was sneller dan de koets en heel wat beter
betaalbaar dan de auto.

Kort na de Tweede Wereldoorlog hebben
artsen de motor opnieuw als betrouwbaar
vervoermiddel gewaardeerd, vooral de in
grote getalen door de Amerikanen achter-
gelaten Harley Davidson Liberator.

Ook nu zijn er artsen die hun visites per
motor afleggen. In Amsterdam zijn fiets,
bromfiets en motor nog de enige vervoer-
middelen die er altijd doorkomen.

Arts & Risico

Motorrijden heeft risico’s. Dat weten art-
sen beter dan wie dan ook. Het viel in de
club dan ook niet zo goed dat uitgerekend
één van de leden in Arts & Auto een artikel
publiceerde over de nare letsels die een
motorrijder tijdens een val kan oplopen. In
hetzelfde nummer adverteerde voor het
eerst de importeur van Harley Davidson,
die had ontdekt dat de artsen een heel
aantrekkelijke doelgroep vormen...

Frank Vermeulen: 'Als DMMA waren we
niet echt blij met dat artikel. We weten
allemaal wel dat motorrijders risico lopen,
maar dat geldt ook voor andere vormen van
sport en vrijetijdsbesteding. De motorrij-
der heeft als nadeel dat hij de weg moet
delen met heel veel mensen, terwijl bij-
voorbeeld de parachutespringer de lucht

Jan
Goudswaard,
Joop Jacobs
en Frank
Vermeulen

alibivoor hun
vrije tijd
besteding

vrijwel voor zichzelf heeft. De motorrijder
moet dus rekening houden met wat ande-
ren hem kunnen aandoen, terwijl de para-
chutist vooral zelf zijn veiligheid in de hand
heeft.’

Populair

Motorrijden wint snel aan populariteit.
Niet alleen door de files waaraan een mo-
torrijder weinig boodschap heeft, maar
vooral door de werking als ’anti-stress ma-
chine’. Opmerkelijk is dat behalve (tand)-
artsen ook managers, psychologen, psychi-
aters, advocaten en bijvoorbeeld directeu-
ren van reclamebureaus de ’fiets’ hebben
ontdekt.

Zal de DMMA/Health Angels als kool
gaan groeien? Frank Vermeulen: "Wat ons
betreft niet. Met een kernbestand van ruim
dertig leden en een maximum van veertig
leden hebben we een hanteerbare groep bij
elkaar. Ons doel is juist niet een grote
vereniging te stichten. We willen alleen
maar een plezierige club hebben, waarmee
we de toertochten kunnen doen. Er is nu
zelfs een wachtlijst, omdat we al aan onze
taks zijn.’

Het motorrijden zal nog verder toenemen
in de medische professie. Het is heel goed
denkbaar dat de motor een vertrouwd al-
ternatief wordt voor het vervoer in de bin-
nenstadspraktijk. Daarnaast zal de motor
als “freedom machine’ allerlei medici zowel
een motief als een alibi bieden in de vrije-
tijdsbesteding.

Jan Goudswaard, Joop Jacobs en Frank
Vermeulen hebben net als de overige ruim
dertig leden al een alibi: ze vormen de
DMMA/Health Angels met een taak en
een doel. Dat een restauranthouder even
het onderscheid niet kan maken tussen
Hell’s en Health Angels is niet belangrijk:
de eerste categorie doet waarschijnlijk toch
vooral de tapperijen aan, terwijl de tweede
categorie het gezellig samenzijn aan de dis
zoekt.
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